
Volg je hart en het geluk volgt 

vanzelf

Grote dingen beginnen vaak klein

Geef altijd een beetje meer dan 

je belooft

je bent vrij om gelukkig te zijn

Je kunt geen regenboog hebben 

zonder een beetje regen...

Herinneringen brengen je terug, 

dromen brengen je vooruit

je bent vrij om gelukkig te zijn Als je het nooit probeert, zul je 

het nooit weten...

Soms moet je dingen gewoon 

loslaten..

Verlies nooit je vaardigheid om 

je te verwonderen!

Verspil geen tijd aan mensen die 

alleen je stilte verdienen

Stop met bang zijn wat mis kan 

gaan en focus op wat goed kan 

gaan


